
 

De Kinderen Van Nu 

 

En dan nog even 

Om te herinneren 

Als vanzelfsprekend 

Niet zo gangbaar is 

 

Voor de kinderen  

Van vandaag en morgen 

Rust als ritueel gegeven 

In dagelijkse realiteit 

 

Voor de hogen van de scholen 

Laat wind door de klassen gaan 

Zet ramen en deuren open 

En zie wat er ontstaat 

 

Ze kunnen niet sneller 

En meer.. en meer.. 

Adem in, adem uit 

Pfff.. 

 

Wat te doen met 

Hoofden steeds voller 

Met? 

Waar gaat het eigenlijk over 

 

Sorry juf en meester 

Ik dwaalde af naar buiten 

Daar waar het leven is 

Mag ik misschien bewegen? 

 

Mag ik stilte  

Om te voelen 

Wat zorg en aandacht 

Vraagt 

 

Gewoon ruimte 

Te luisteren naar mijn hart 

Mijn lichaam gebruiken kan 

Waarvoor het is bedoeld 

 

Dan kunnen we spelen 

Ieder met zijn kunde 

Natuurlijk samenzijn 

Dat is leven toch? 
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